De slotweek van het 225 Algemeen Kapittel

Rome (Itali€é), 2008-11-11

De Kapittelleden beleven deze
week hun laatste intense dagen
van dit 22% Algemeen Kapittel
dat zoals voorzien
zaterdagavond 15 november zal
eindigen.

Het grote evenement van de
week dat ze zullen meemaken is
de ontmoeting met de Paus, dat
woensdag 12 november op het
programma staat. ‘s Morgens
zullen de 193 Kapittelleden zich naar het Vaticaan begeven om er eerst
Eucharistie te vieren aan het altaar van de H. Petrus. Daarna zullen ze om
10.30u de Paus ontmoeten in de wekelijkse algemene audiéntie.

Deze laatste dagen wordt vooral gewerkt, in pleinaire vergadering of in
Interprovinciale Commissie rond het S/otdocument van het Kapittel.
Vrijdag zal erover gestemd worden als definitieve goedkeuring ervan.
Maar er zijn nog andere belangrijke punten die deze dagen besproken
moeten worden, o.a. de eindstemming van het Algemeen Reglement van
het Kapittel; de evaluatie van het Kapittel zelf; voorstellen voor de
driejaarlijkse verifica en voorstellen waarmee de Algemene Raad de
volgende zes jaar zal mee werken.

Zaterdag 15 november, op het feest van de zalige Maddalena Morano, zal
de Moeder haar eindtoespraak houden waarvan verwacht wordt dat hij rijk
zal zijn aan inhoud en krachtlijnen voor de toekomst zal bevatten.

Sterke momenten zullen ook de slotviering en de Eucharistieviering zijn
die zal voorgegaan worden door Don Chavez en de Raadsleden die te
Rome aanwezig zijn.

Deze laatste week werd ingezet door een toespraak van de Moeder,
waarin ze stimulerende en bemoedigende woorden sprak: “weldra zullen
de deuren van het cenakel open gaan en worden we de wereld ingestuurd
om het goede nieuws te brengen.” Niettemin “is het cenakel een plek
waar we altijd zullen mogen terugkeren. We hebben er een vuur
ontstoken: het moet oplaaien en branden zodat het ons leven kan
verwarmen en voeden en ons kan behoeden voor wind en storm”, zo
vervolgde de Moeder. Als het vuur zwak is kan het zelfs gedoofd worden
door een lichte bries. Als hij sterk is wordt hij door de wind
aangewakkerd. Zoals de Moeder het ons voorstelt, worden we
opgeroepen, waar we komen en leven, om vuur te zijn, met
bemoedigende woorden op de lippen en met een profetische blik. Zo
zullen we anderen en jongeren vooral kunnen “aansteken” !




